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Jaaroverzicht 2023 
 

Werkplezier, daar draait het om 
 
In januari is iedereen blij dat de rust weerkeert. De kerstdrukte is wel heel gezellig en er is 
veel werk, maar nu is het fijn dat we pas op de plaatsmaken. Er is weer tijd om met elkaar 

te praten én naar elkaar te luisteren. We 
maken plannen voor de werkverdeling en 
bespreken wat we de komende maanden 
gaan doen. In de werkplaats, buiten op de 
kwekerij en in de tuinen. In de werkplaats 
start de productie van vogelvoeder-
producten zoals voederkransen en 
pindamannen. Buiten zagen we hout en 
kruien compost. In de kantine brandt de 
kachel en staat in elke pauze de koffie en 
thee klaar. Lekker bezig zijn, is werkplezier 
voor iedereen. 
 

Begin februari wordt het eerste medewerkers*-overleg gehouden en praten we met elkaar 
over het werk. We vertellen dat er een nieuwe vrijwilliger voor de buitenploeg komt. Dat is 
fijn want de tuinman/begeleider, die al 16 jaar bij ons werkt, heeft besloten om te stoppen 
bij de Pimpernel. Op 24 februari neemt hij afscheid. Voorlopig wordt de tuinman niet 
vervangen. Dat betekent dat we met minder personeel hetzelfde werk doen. Dit bevordert 
de zelfstandigheid van de medewerkers*, wat weer aansluit bij onze visie: zelfstandig waar 
mogelijk, ondersteuning waar nodig. 
 
In het voorjaar beginnen 
we met zaaien en stekken 
en in maart komen de 
halfwas Geranium- en 
Petunia-stekjes binnen. 
Veel en leuk werk voor 
iedereen! Een paar weken 
later staan de kassen vol 
en komen de eerste 
bloemen tevoorschijn. 
Ook de tuinen liggen er nu 
mooi en verzorgd bij. Na 
de sneeuwklokjes en de 
Forsythia, bloeit nu de Magnolia. Een grote, oude coniferenhaag wordt gerooid, verzaagd en 
versnipperd. Zo maken we weer ruimte voor nieuwe aanplant. 
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Langzaam maar zeker wordt de winkel gevuld met paaskransen en decoraties. Overal zijn 
nestjes met vogeltjes en eitjes in verwerkt. Met elkaar maken we er iets moois van en dat 
geeft weer veel werkplezier. De plantenverkoop komt op gang en weer start een nieuwe 
vrijwilliger bij de buitenploeg. Als het mooi weer is, is het heerlijk om samen in de tuinen te 
werken en planten te verzorgen. De deuren van de werkplaats staan open, zodat de 
medewerkers* buiten aan een werktafel kunnen werken in de zon of in de schaduw. Dat is 
genieten! 
 

 
 
Moederdagdrukte Zaterdag 13 mei is de dag voor Moederdag. Het is mooi weer en één 
van de drukste verkoopdagen van het jaar. De medewerkers* hebben zaterdag altijd vrij; nu 
komen ze als klant met hun familie of vrienden om de Pimpernel te laten zien. De mensen 
wandelen door de tuinen en genieten van de schitterende, natuurlijke omgeving. 
Ondertussen draait de verkoop op volle toeren en werkt het personeel samen met een 
aantal vrijwilligers hard om alle klanten te helpen. Een echte topdag. 
 
We nemen afscheid van twee vrijwilligers: Rob na 12 jaar en José; zij heeft een jaar in de 
kantine gewerkt. En we maken kennis met een nieuwe vrijwilliger voor de kwekerij. We zijn 
altijd blij als nieuwe vrijwilligers zich aanmelden om ons te ondersteunen. Dit zijn de gouden 
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handen van de Pimpernel. Er is vaak werk dat te moeilijk of te zwaar is voor de 
medewerkers*. Maar samen verzetten we bergen en zijn we geweldig trots op het resultaat. 
 

Pimpernel decor voor prachtige beelden en poëzie 
Op zaterdag 27 mei opent wethouder Sociale Zaken van 
Waalre, Kees Vortman, in de tuinen van de Pimpernel een 
expositie met kunstwerken van Hetty de Boer, in 
combinatie met gedichten van Wilco Brouwers. Het is een 
mooi geheel: al die kunstwerken in het groen. De weken 
erna is er veel belangstelling voor de expositie. 
 
Donderdag 29 juni is een bijzondere dag. 's Morgens gaat 
er een delegatie van 7 mensen op excursie naar Florensis 
in Zwijndrecht. Dit is de grote zaai- en stekplanten-
kwekerij waar wij meerdere keren per jaar ons plantgoed 

inkopen. De groep wordt hartelijk welkom geheten en rondgeleid door de kassen. Zoveel 
kleine plantjes hebben ze nog nooit bij elkaar gezien. Deze excursie naar Florensis wordt 
gecombineerd om plantgoed op te halen. Ze gaan met de eigen bus en maken er een 
gezellige ochtend van. 
 
Feest Op dezelfde dag begint 's middags om 17.00 uur het Personeelsfeest. Voor het eerst 
na drie jaar kunnen we weer feesten met elkaar. Iedereen heeft er zin in. Na een 
welkomstdrankje gaat de frietkraam open en kunnen we naar hartenlust smullen. Dan is het 
tijd voor de Bingo en daarna is er een "open podium" van én voor alle medewerkers*. Heel 
knap dat mensen op het podium durven zingen of muziek maken. Wat een talent hebben we 
in huis! Ook de begeleiders hebben een lied ingestudeerd en krijgen iedereen mee in de 
polonaise. Daarna moet er natuurlijk gedanst worden. DJ Wilco verzorgt de muziek en 
iedereen die wil, gaat los. Wat een mooi feest! 
 
Dan breekt de vakantieperiode aan. De één komt en de ander gaat maar de dagbesteding 
gaat gewoon door. Er is altijd werk op een kwekerij, maar we doen wel rustiger aan; zeker bij 
warm weer. Als er nieuwe planten binnenkomen moeten er heel veel potjes met potgrond 
gevuld worden; dat is heerlijk rustgevend werk. Alles met de hand. Iedereen werkt in z'n 
eigen tempo. Eind augustus komen de violen binnen. Dat betekent 14.000 potjes vullen met 
potgrond en daarna de mini viooltjes erin zetten. Binnen een week is alles opgepot en na 
twee wekenkomen de eerste bloemetjes tevoorschijn. 
 
Kijken op de zorgkwekerij Op zondag 24 september houden we net als vorig jaar een 
Kijkdag. Deze is in de plaats gekomen van onze Open Dag in mei. De Kijkdag is alleen voor 
genodigden: dat zijn de medewerkers*, vrijwilligers en het personeel, met familie, vrienden 
en kennissen. We hebben geluk, het is mooi weer en dat nodigt uit om het hele terrein te 
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verkennen. Dat moet ook wel want als je met de puzzel-speurtocht 
meedoet, moet je overal gaan zoeken naar antwoorden. Maar eerst 
is er koffie/thee en zelfgebakken appeltaart in de kantine. Bij de 
werkplaats staat de imker met zijn kraam, hij vertelt over het werk 
van de bijen. In de werkplaats en in de tuinen wordt uitleg gegeven 
over de verschillende werkzaamheden die in de loop van het jaar 
gedaan worden. Er komen in totaal 90 bezoekers en iedereen is 
even enthousiast. Volgend jaarweer. 
 
Keurmerk voor drie jaar verlengd In september vindt de 
audit voor het keurmerk zorgboeren plaats. Ons werk en het hele 

bedrijf worden doorgelicht. Dat is goed, want het houdt ons scherp. Er zijn natuurlijk 
verbeterpunten, maar over het geheel krijgen we een dikke pluim en wordt het keurmerk 
met drie jaar verlengd. 
 
Op het medewerkers*overleg is uitgelegd dat we een klachtenfunctionaris en een 
vertrouwenspersoon hebben, zij vormen samen de interne Klachtencommissie. Dat zijn 
moeilijke woorden en moeilijke begrippen, daarom organiseren we in oktober een 
inloopspreekuur. Tijdens de afspraak maken de medewerkers* kennis met beide personen. 
Negen mensen maken gebruik van deze mogelijkheid en vinden het fijn dat ze weten bij wie 
ze terecht kunnen als ze echt een probleem hebben. 
 
Weer feest Het wordt hoog tijd dat we de vrijwilligers en personeel weer eens in het 
zonnetje zetten. Daarom organiseren we een feestavond, samen met hun partners. Met 
bijna 50 mensen genieten we van een schitterend aangekleed buffet in de Oranjerie. 
Aansluitend houden we een PubQuiz in de kantine. Het is een bijzonder geslaagd feest en 
vast en zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Een maand later zet de gemeente 
Waalre vrijwilligers in het zonnetje. 
Zij ontvangen een vrijwilligers-
penning omdat ze zich op een 
bijzondere manier inzetten voor de 
gemeenschap. Wij konden dit jaar 
drie vrijwilligers aanmelden omdat zij 
zich al jaren belangeloos voor de 
Pimpernel inzetten.  
 
Evert, Riet en Harmen worden op het 
podium geroepen en krijgen hun 
welverdiende penning en oorkonde 
uit handen van de wethouder. 
 



 
 
 

 
Deelnemers: Bij de Pimpernel spreken we niet over deelnemers, maar over medewerkers; wij vinden dat 
mensen daardoor beter tot hun rechtkomen. Om verwarring tijdens het lezen te voorkomen staat er een * 
achter het woord medewerker. 

Er breekt een gezellige, drukke tijd aan: Kerst. 
Dat betekent: kerstbomen, kerststukken, -
kaarten en -kransen en nog veel meer in 
kerstsfeer. Er is voor iedereen volop werk: 
buiten, in de werkplaats en in de winkel. De 
kerstbomenrekken en de kerstmarkt in de 
oranjerie worden opgebouwd met veel lampjes 
en lichtjes. Als de kerstbomen uit Denemarken 
binnenkomen, worden ze voorgeboord en 
daarna over het hele terrein verdeeld. De 
verkoop komt op gang, met als topdagen de 
twee 'groene zaterdagen' in december; heel 
druk, maar ook heel gezellig. Ondertussen bruist 
de werkplaats van activiteiten en er moet flink 
aangepakt worden om de vraag naar 
kerstdecoraties bij te houden en alle bestellingen 
op tijd klaar te krijgen. Iedereen draagt z'n 
steentje bij door te doen waar hij/zij goed in is. 
De klanten geven ons veel complimenten en dat 

maakt ons werkplezier compleet. 
 
Eindejaarsafsluiting 
We sluiten het jaar af met de traditionele Eindejaarsafsluiting voor alle medewerkers*: op 
donderdagmiddag 21 december wandelen of rijden we met de huifkar naar de Hut van Mie 
Pils. De meesten wandelen totdat we halverwege overvallen worden door een stortbui. Vlug 
stappen een paar mensen in de volgauto en bij de Hut ontmoeten we elkaar weer; 
sommigen drijfnat. De warme chocolademelk of het biertje maken alles goed en na een 
gezellig uurtje in de Hut wandelen we terug naar de Pimpernel. Daar hangt een grote pan 
soep boven het vuur te pruttelen. Na een beker soep en een lekker worstenbroodje worden 
de kerstpakketten uitgedeeld. Het jaar zit erop. We wensen elkaar fijne feestdagen! 
 

-0-0-0- 


